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VERKOCHT 
 
Yaqub wordt door zijn ouders verkocht aan een man die 
hun een gouden toekomst belooft. Ver van huis moet 
Yaqub op kamelen gaan racen. Als hij wedstrijden wint 
kan hij veel geld verdienen. Misschien worden ze wel 
rijk… 
Maar het nieuwe leven is keihard. Elke dag moeten de 
kamelenjockeys urenlang trainen. Ze krijgen nauwelijks te 
eten. Wie niet gehoorzaamt wordt streng gestraft.  
De wedstrijden zijn zwaar en gevaarlijk, er gebeuren vaak 
ongelukken tijdens de races. Yaqub sluit vriendschap met 
Zareena. Samen dromen ze van teruggaan naar huis, 
maar hoe kunnen ze ontsnappen aan het helse leven in 
de woestijn? 
 
Ik kwam dit verhaal tegen in Dubai toen ik daar de 
Nederlandse school bezocht. Met foto’s laat ik zien hoe 
de kamelenjockeys trainen en hoe dit boek tot stand 
kwam. 
 
Bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs 
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BLIKSEMKIND 
 
Een wonder!  
Yoko wordt geraakt door de bliksem. Als ze bijkomt 
heeft ze een steen in haar hand, een steen waarmee 
ze mensen kan genezen. Elke dag staan er rijen zielige 
en wanhopige mensen voor de deur. Het geld stroomt 
binnen. Iedereen is blij met de geneeskrachtige steen. 
Iedereen, behalve Yoko. Het liefst zou ze de steen weg 
willen smijten... 
 
Niet alleen Yoko komt aan het woord. Ook een paard 
bijvoorbeeld, en de bliksem en de vulkaan... Ze 
hebben allemaal hun eigen mening over de bijzondere 
gebeurtenissen in dit magische verhaal. 
 
Bliksemkind schreef ik na het lezen van een 
krantenartikel in Indonesië. Een kind had de bliksem 
overleefd en werd gevonden met een steen in de 
hand. Pas tien jaar later wist ik hoe ik dit boek moest 
schrijven: door de ogen van 25 mensen, dieren en 
dingen. 
 
 

 

         
 
 
 

 

 
 



 
 
DE REIS VAN YARIM 
 
Spannende historische roman over de jonge slaaf Yarim. 
 
Sumerië, 4400 jaar geleden - Yarim is door zijn vader als 
slaaf verkocht aan de machtige koningin Ku Bau. Als de 
koningin voelt dat haar einde nadert, stuurt ze Yarim met 
een karavaan mee om goud en ivoor te halen voor haar 
graf. Op de dag dat Yarim terugkomt hoort hij Ku Bau’s 
laatste wens en verstijft hij van schrik. Hij moet uit een 
gifbeker drinken en haar volgen in de dood… 
 
Ik reisde naar Jordanië, Syrië en Pakistan om het spoor 
van Yarim te volgen. Avontuurlijke reizen naar onbekende 
oorden. Mensen die ik onderweg ontmoette kregen een 
rol in dit verhaal, de slangenbezweerder van Karachi 
bijvoorbeeld, en de man met de roofvogel die naast mij 
stond in een bus. 
 
Bekroond met een Zilveren GriZel en een Vlag en Wimpel 
van de GriZeljury. 
 
 

 

 

 

 

          
 
 

 

 

 
 


