
WAT VOOR BUI HEB JIJ VANDAAG? 
Iedereen kan dichten met taal en tekens. Een poeziebeleving met plezier.  
 
12+ | 90 minuten | op maat, in overleg, aangepast aan thema en doelgroep | VO | MBO 
 

   
 
Wat is dat eigenlijk, poezie? 
Moet het rijmen? Gaat het over gevoel? Is het erg als je een gedicht niet begrijpt? 
Waarom is het soms zo raar en vaag?   
 
Sandra bedacht een inspiratie-, lees, schrijf en tekenworkshop poezieposters maken.  
 
Sandra de Weijze is prentenboekmaker, dichter, illustrator, kunst- en schrijfdocent. Zij schrijft poezie 
voor DICHTER, uitgeverij Plint en maakte een poetische handleiding museumbezoek voor uitgeverij 
Loopvis. Ook schreef ze voor meerdere poeziebundels onder redactie van Ted van Lieshout.  
 Als ze geen gedichten schrijft of illustreert, geeft Sandra lessen prentenboek schrijven bij Scriptplus in 
Amsterdam en workshops in het Verhalenatelier bij Studio Kobalt in Haarlem. Voor iedereen en alle 
verhalen met of zonder tekeningen, met of zonder poezie. 
 
Voor de kinderboekenweek bedacht ze de activerende voorlees-, teken- , schrijfworkshop Meneer 
Krokodil. In 90 minuten luisteren kinderen naar het grote avontuur van de schuchtere Meneer Krokodil 
en schrijven en tekenen kinderen samen met Sandra een eigen harmonicaboekje..  
 
Binnenkort begint Sandra aan de opleiding Kinderfilosofie.  

 

                                                                                                                                                       


