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440 p. Atlas Contact, € 29,99

Uan I naar 7,6 miliard

'; DE AFGELOPEN TWEE EEUWEN is de wereld
onherkenbaar veranderd en lijken de ontwikkelingcn
bovendien steeds sneller te gaàn. Bij een verklaring
hier-voor wordt diku,ijls gekeken naar economische,
politieke of zelfs religieuze oorzaken, maar volgens
Paul Morland is er één beslissende factor: demografie.
Tussen 1840 en 2018 groeide de wereldbevolking van 1

nàar 7 ,6 miljard. Die bevolkingsexplosie voltrok zich
niet overal getijktijdlg. Liepen aanvankelijk de
geïndustrialiseerde landen voorop, met alle socÍaal-
economische en politieke gevolgen van dien, nu zijn
het Azië en vooral Afrika r,r,aar de bevolking razend-
snel groeit en een plek onder de zon begint op te eisen.
Helder en leesbaar laat Morl:rnd zien hoe deze
processen verlopen en wat de gevolgen ervan ziin.
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I Roxane van lperen

| 0veramstelUitgevers,

€ 21,99
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Marieke van Delft

Tena Lannoo, € 59;

Donder en bliksem

VANOUDS WERD ONWEER GEZIEN ALS EEN

UITING VAN DE TOORN GODS, als een luid gebul
derde waarschuwing dat de aardse stervelingen nu
toch echt moesten oppassen, or-ndat de Allerhoogste
anders genadeloos zou toeslaan. Vanafde tweede helft
van de achttiende eeuw veranderde dit. en raakten
velen gefascineerd door het spectaculaire natuur
verschijnsel. Donder en bliksem werden een hype en
werden niet zelden gezien a1s metafoor voor lust en
erotiek. Dit werd mede veroorzaakt doordat Benjan.rin
Franklin in7752 de bliksemafleider ultvond en men
steeds meer inzicht kreeg in de ware aard van dit
natuurgeweld. Uitstel<end geschreven, goed gedocu-
menteerd en prachtig geillustreerd boek.
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U BartvanLoo

De Bezige Bij, € 34,99
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Jan Wim Buisman 335 p.

Vantilt, € 29,50
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[-f NieuwAmsterdam,

€ 34,99

Tropenartsen

, BIJ DE KATHOLIEKE MISSIE denken rne meestal
meteen àan paters en nonnen die in de koloniën
probeerden de arme inboorlingen uit de klauwen van
Satan te redden en tot het enige ware geloof te
bekeren. In de twintigste eeuw trokken er echter ool<

katholieke leken op uit om hun godsdienst te verbrei-
den. Dat deden ze dan door de inheemse bevolking
medische hulp of ondern ijs te bieden. De grootvader
en vader van Mar Oomen waren tropenartsen die met
hun gezin naar respectievelijk Nederlands indië en
Afrika girrgen om daar zieken te genezen en de
gezondheidszorg op een hoger plan te brengen. Een
indringend verhaal van idealisme, koloniale superiori-
teitsgevoeiens en de veranderende werkelijkheid. (RH)

Deze top 5 is gebaseerd op

de verkoop van de Libris-
boekhandels: www.libris.nl.
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Oomen 302 p. Atlas Contact,
€ 21,99
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