‘Anne Frank hleld van Monopoly

Hoe was het om als joods meisje op te groeien in de oorlog? Dat kun
je nu te weten komen in een nieuw kinderboek over Anne Frank.

‘ s het nu oorlog, papa?’ In de
nacht van 10 mei 1940, iets
meer dan zeventig jaar ge-
leden, staat Margot

Frank samen met haar jongere

zusje Anne door het raam

van hun huis in Amster-

dam naar buiten te kij-

""ken. Ze zijn opgeschrikt

door ‘doffe klappen’,

door vliegtuigen die

overkomen. Het is in-

derdaad oorlog. Neder-

land wordt bezet. Duit-

sers worden de baas in

ons land. Voor Margot

en Anne zal er veel veran-

deren.

Over die veranderingen
heeft kinderboekenschrijf-
ster Janny van der Molen een

“boek geschreven. Buiten is het oor-
log heet het. Illustrator Martijn van
der Linden maakte er tekeningen voor.

Het boek is voor kinderen vanaf acht jaar

en gaat vooral over Margots zusje Anne.

Zij is namelijk beroemd. Jij hebt vast ook

wel eens van haar gehoord. Ze hield tij-

dens de oorlog een dagboek bij. Na de
oorlog is dat als boek uitgegeven. Onder
de naam Het Achterhuis. Mensen over de
hele wereld hebben dat boek gelezen. En
iedere dag nog bezoeken mensen in Am-
sterdam het Anne Frank Huis. Dat is het
huis waar Anne tijdens de oorlog verbor-
gen heeft gezeten.
« Anne moest zich verstoppen omdat ze

“Joods was. De Duitsers, de nieuwe bazen
in Nederland, wilden het leven van de jo-
den onmogelijk maken. Ook van Anne
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dus. En zij had juist zo’n fijne jeugd! Ze
heeft veel schoolvriendjes, speelt veel
met haar vriendinnetje Sanne op een
pleintje met de hoepel en een spring-
touw. En Anne houdt van Monopoly. Ei-
genlijk doet ze niets liever dan dat. Maar
door de Duitsers mag dat allemaal plot-
seling niet meer. Anne mag niet meer
naar de bioscoop, de bibliotheek, het
zwembad. Anne mag zelfs niet meer
schaatsen! Het duurt niet lang of de jo-

den moeten Nederland helemaal ver-
laten. Ze.worden met een trein
naar plekken in Duitsland
en Polen gereden, waar
velen niet levend van-
daan zullen komen.
Het lukt Anne
om zich twee jaar
te verstoppen. In
‘het achterhuis’.
Dat was een
huis achter het
kantoor van
haar vader. Met
een ‘draaiende
boekenkast’ als
voordeur. Een
heel goede ver-
stopplek. Maar An-
na wordt toch ont-
dekt en ze moet samen
> met haar ouders en haar
zus naar een werkkamp. Dat
is zo zwaar dat Anne en haar zus-
je het niet overleven. Verschrikkelijk
toch?

Bij Buiten is het oorlog horen een lees-
wijzer en een werkboekje. Die kun je op
internet vinden. Je kunt opdrachten ma-
ken en zo met je ouders, juf of meester
bij het droevige verhaal van Anne stil-
staan. Dat is wel belangrijk. Want zeg
nou zelf. Wat er met Anne is gebeurd,
dat mag nooit meer gebeuren.
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