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¢ sgevaar niet onvermijdelijk als
jedewereld wiltleren kennen?’
Opdezeretorische vraagrust
hetfundament van de nieuwe,
spannende en magischeideeénroman
Kroonszvan Marco Kunst. Maar de cru-
ciale vraagin dit (jongeren)boekis ei-
genlijk: hoe kunnen we ons verhouden
totde dood en onze eigen sterfelijk-
heid? Inbeeldende taal voert Kunstje
meenaar 17de-eeuws Amsterdam,
toen hetIJnog naar zeerook ende stad
uithaar voegen groeide. Nieuwe ont-
dekkingen stonden er op gespannen
voet met hettraditionele godsbeeld.
WetenschappersalsJan Swammer-
dam en Spinoza - ze spelen een kleine
rolin Kroonsz - worstelden met de on-
begrijpelijkheid van de tijd, de onver-
mijdelijkheid van de dood en met wat
daarnakwam. Die goedgetroffen tijd-
geesthelpthet ongeloof op te schorten

wanneer de fictieve arts Zacharias
Kroonsznahet overlijden van zijn
vrouw - verdrietig en bezeten door het
mysterierondom de dood - met zoon
Wessel (17) de tijd zichtbaar weet te
maken. Met zijn kronoscoop, een Jules
Vernes-achtige uitvinding, lukt het
hemiederssterfdatumte voorspellen.
Gedreven door doodsangst manipu-
leerthijdetijd enveranderthijineen
monster, iemand tussen Frankenstein
enDr.Jekyll. Zo ontstaat ‘een gatin het
weefsel van de werkelijkheid’ - een
krachtigbeeld dat Kunst ‘de Torn’
noemt - metalle horror tot gevolg.

De 21ste-eeuwse jongeren Pinken
Bor, wier levens verstrengeld raken
met die van Wessel en Kroonsz, zorgen
ervoor datderoman ookin onze wer-
kelijkheid komt te staan. Hun spot ont-
nuchtert Kroonsz’ duistere praktijken:
‘Hetlijkt godverdomme wel een of an-
dere B-film’, zegt Bor tijdens zijn ge-
vangenschap in Kroonsz’ kelder.

Ietwat ongeloofwaardigis dereus-
achtige tijJdsprongin Wessels dagboek,
onder het mottodat ‘tijd slechtseen
hulmiddel van de verbeeldingis’. Maar
de poétische slotscéne waarin verle-
denenhedensamenvloeienen ‘de
Torn’ wordtgedicht, doet je datsnel
vergeten.
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