De Titanic blijft drijven en Hetty gaat schrijven.

Ik heb een irritante karaktertrek. Voor mijn omgeving is dat lastig, maar ik ben ermee geboren en ik ben bang dat er niets meer aan te doen is. Ik zou ervoor in therapie kunnen gaan of misschien dat een barre survivaltocht in Noorwegen nog wat uithaalt, maar ik vrees dat mijn afwijking hardnekkig is.
Ik ben namelijk een aartsoptimist.
Als ik naar de Titanic kijk, denk ik dat hij dit keer zou kunnen blijven drijven. Bij een Shakespeare drama ga ik ervan uit dat problemen nu zonder bloedvergieten worden opgelost. Ik loop nooit met een paraplu.

Dankzij ditzelfde optimisme ben ik aan het schrijven van Volle bloei begonnen. Debuteren op je 60e, waarom niet? Ik zit vol ideeën, heb verhalen te vertellen en ik geloof dat er altijd een toekomst is, waarin dromen verwezenlijkt kunnen worden.

“Als je 18 bent wil je niet dood, als je 92 ben ook niet,” zei mijn vader en hij verheugde zich op de volgende dag.
Veel boeken over ouderen gaan over het leven dat achter hen ligt. Ze gaan ze terug naar de kindertijd van het hoofdpersonage en aan het eind wordt de balans van hun leven opgemaakt.
Ik wilde een boek schrijven over ouderen die zich richten op het leven dat vóór hen ligt. Hoe schaarser de jaren, hoe groter het belang er iets mee te doen.  Wij kunnen niet meer morsen met de tijd.
Eind deze maand word ik 60 en dat vind ik helemaal niet erg. Ik verheug me op het ouder worden en merk héél soms dat ik wat wijzer ben. Sommige dingen hoeven niet meer, andere dingen mogen nu juist wel. Stiekem verheug ik me op ietsepietsie decorumverlies als ik 90 ben.  Schaamteloos met de rokken omhoog op tafel dansen… Heerlijk!

Natuurlijk weet ik heus wel dat ik stijver zal worden, strammer, dat kwalen en kraaienpoten me niet bespaard zullen blijven. Ik weet dat het bestaan soms lijden is en ik ken het verdriet van verlies. Het leven is niet alleen maar leuk, maar wel mooi. Of nee: het leven is niet makkelijk, maar wel leuk. Beter nog is de spreuk: Het leven heeft geen zin, maar ik wel.
Met Volle bloei heb ik een pep-pil willen schrijven, die dat laat zien. De roman als levenselixer.  Een roman over (opnieuw) beginnen. Zoals bijvoorbeeld ik gedaan heb, als debutant van 60. 
