Deel dit niet.
Soms blijf ik haken bij een woord of zin. Ik denk dat een schrijver dat eerder heeft dan een normaal mens. Wij schrijvers vormen beelden bij flarden tekst die als windvlagen zonder begin of eind langswaaien. Een paar opgevangen woorden op de markt of in de tram zetten ons aan tot piekeren of fantaseren. 
Ik had dat ooit bij ‘die spoort niet’.  Ik zag twee evenwijdige rails naar een onveranderlijk eindpunt. Wie wil in godsnaam wél sporen, peinsde ik.  Nooit afwijken, nooit van pad veranderen, altijd heen en weer tussen twee doelen, wie kiest daarvoor en sterker nog: wie veroordeelt of beschimpt een niet-sporend medemens?  Woeste oceanen bevaren, ronddolen in een woestijn, wilde hengsten de sporen geven, alles beter dan monotoon ‘sporen’ van kopstation tot kopstation. 

Gisteren overkwam me weer zoiets. Ik bleef haken bij het woord ‘delen’.
Zoals je in mijn vorige blog hebt kunnen lezen ben ik twee maanden lang ongegeneerd aandacht aan het trekken. Voor mijn roman Volle Bloei, wel te verstaan.  Ik vraag links en rechts om quotes, voorpublicaties, interviews en ja, ik post af en toe iets op Facebook om te delen.  En toen gebeurde het. Het haakje. 
Een bed deel je met je geliefde. Dat betekent dat je beiden de helft van het bed in beslag neemt.

Verdriet deel je en dan wordt het wat minder erg. ‘Gedeelde smart is halve smart.’ 

Bij de liefde delen is het al iets anders. Als je de liefde deelt krijg je niet allebei de helft, maar het dubbele.  Ik heb er ooit een liedje over geschreven, dat op muziek is gezet door Rosetty, de lievelingscomponiste van Andre Hazes: 
http://www.kleinloog.eu/liedjes-en-liederen/ Even naar beneden scrollen voor Liefde deel je niet. 

Zorgen delen, angsten delen,

kommer en verdriet,

Maar de liefde, maar de liefde,

liefde deel je niet.

Bedden delen, leven delen,

wanhoop, keer op keer.

Smart en leed, dat kun je delen,

liefde wordt juist meer.

Het voelt dus raar om mensen te vragen om mijn posts over Volle Bloei te delen.  Alsof er dan een half, kwart, een achtste aan informatie overblijft.  Dus eigenlijk zou met ingehouden adem onder tafel zitten het beste marketingplan zijn.
Maar goed, in de tijd dat ik hier nu zinloos over filosofeer had ik informatie over Volle Bloei de wereld in kunnen gooien. En kunnen vragen of mensen dat nieuws willen... Verspreiden. 

Hetty Kleinloog, 7 mei 2018.

