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Ik praat graag via mijn verhalen en passant over geschiedenis tijdens mijn schoolbezoeken: over de situatie van kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog via mij boel "Wij zijn weer vrij!' of ik maak  een vergelijking tussen het leven van kinderen in de Middeleeuwen of de Gouden Eeuw en nu; ik vind het ook leuk om over de tijd van de VOC te praten.
Over al die periodes heb ik spannende boeken geschreven. Zie ook mijn website: www.andrenuyens.nl
